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L e d e n a d m i n i s t r a t i e  
 
Voor aanmelding voor en opzegging van het lidmaatschap alsmede voor het doorgeven van een adres-
wijziging gelieve u contact op te nemen met de ledenadministratie: 
Mw. N. Verschoor 
e-mail: info@historischbarendrecht.nl 
De contributie bedraagt € 17,50 per jaar. Een extra bijdrage is altijd welkom. 
 
 
 
 

O p  d e  v o o r p l a a t  
 
Palletopslag bij Palletbedrijf J. Staat BV (foto privé-collectie) 
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V a n  d e  r e d a c t i e  
 
Het eerste Contactblad van 2017 ligt voor u. Al ligt de jaarwisseling slechts een paar maanden achter ons, 
het begin van 2017 was voor onze vereniging een drukke periode. Zo vierden we op 7 januari het 40-jarig 
jubileum, waarbij we verrast werden door burgemeester J. van Belzen met de uitreiking van een waarde-
ringsoorkonde aan de HVB; een verslag hierover vindt u verderop in dit blad. Daarnaast werd op deze dag 
de de cd/dvd: “40 jaar HVB en Kerkboekjes” gepresenteerd, ook hierover leest u verderop in het blad een 
korte impressie.  
Verder hebben in deze eerste uitgave van 2017 onder meer een verslag van een interview bij Staat pallets, 
een antwoord op een vraag uit Utah (USA) over een woonstee in Barendrecht, een verhaal over zuurkool 
maken en een aantal reacties op artikelen in de vorige Contactbladen.  
Als zoekplaatje hebben we deze keer een tweetal nieuwe objecten waarvan we de herkomst en het gebruik 
niet kennen. 
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
 

V e r e n i g i n g s n i e u w s  
 
In memoriam de heer M. Zoutendijk 
Door Roelof Roomer 
 
Mevrouw W.C. Zoutendijk-Lok is op 17 oktober 2016 overleden en haar man, de heer M. Zoutendijk, een 
dag later, op 18 oktober 2016. Zij werden op 25 oktober samen begraven in Sliedrecht. 
 
De heer M. (Martin) Zoutendijk werkte in de zeventiger jaren bij de Gemeente Barendrecht. Als hoofd 
van de afdeling Gemeentewerken was hij aanspreekpunt voor ca. 30 medewerkers van onderhouds-
monteurs tot groenvoorziening. In zijn werkzame leven was hij nauw betrokken bij de verhuizing van de 
afdeling van de Kerkweg naar Bedrijfsterrein Ziedewij. 
In 1985 kwam de heer Zoutendijk als lid in het bestuur van de Historische Vereniging Barendrecht, toen 
nog gevestigd in het pand aan de Tweede Barendrechtseweg 181. Hij is heel lang bestuurder geweest en 
was waarnemend voorzitter van 1987-1988.  

De heer Zoutendijk was, naast zijn werk als voorzitter binnen de 
vereniging, ook tijdelijk actief bij de afdeling Bodemonderzoek 
en zeer nauw betrokken bij de toewijzing van het gebouw 
D’Ouwe School aan de Historische Vereniging Barendrecht. 
Een tentoonstelling in het museum (1990) met als thema: “Het 
verzet in de Tweede Wereldoorlog”, werd mede door zijn inzet 
als vrijwilliger een groot succes. Een interview samen met 
mevrouw J. Jiskoot zorgde ervoor dat een dvd gemaakt kon 
worden over dit onderwerp, die nog steeds te koop is bij de 
vereniging.  
Na het aftreden van de heer G. van der Schoor, die werd 
benoemd tot erevoorzitter, wordt de heer Zoutendijk in 1988 
voorzitter. In 2003 werd hij opgevolgd door de heer D. 
Mooyaart; hij bleef daarna lid van het bestuur tot 2009.  
Op bijgaande foto ziet u Martin Zoutendijk in actie als 
landmeter voor de opgraving aan de Korte Koedoodsedijk. Hij 
meet de plattegrond in van de resten van de boerderij die in de 
zeventiende eeuw eigendom was van ambachtsheer Abraham 
van Beveren. 
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In memoriam mevrouw J.W.E. Kouw 
Door Corrie Ratsma 

 
Op 14 januari 2017 overleed ze, 94 jaar oud. Haar laatste jaren woonde ze in Borgstede. 
 
Joke is vrijwel meteen na de oprichting van de Historische Vereniging Barendrecht een actief en 
betrokken lid. Ze verzorgt vlekkeloos al het typewerk voor voorzitter G. van der Schoor en zit bij het 
verschijnen van het derde Contactblad al in de redactie. In 1982 komt ze daarnaast – als eerste vrouw – in 
het bestuur en wordt ze het jaar daarop secretaris. Dit zal ze tot 1989 blijven, waarna ze tot 1993 weer 
gewoon bestuurslid wordt. 
Ondertussen is de kelder van haar huis aan Singel 32, wegens gebrek aan een eigen expositieruimte voor 
de HVB, voor dit doel belangeloos beschikbaar gesteld. Met groot enthousiasme organiseert ze daar in 
1987 en 1988 een aantal tentoonstellingen, die ze zelf verzorgt en waarop zij ook de bezoekers ontvangt. 
Het is bij gebrek aan een geschikt eigen verenigingsgebouw niet mogelijk de – soms daardoor sluimerende 
– werkgroepen met elkaar in contact te brengen om zo gezamenlijk iets te organiseren. Wie in die periode 
iets wil moet dat wel zelf doen of met zijn eigen slinkende werkgroepje. Ze bezoekt trouw bijeenkomsten 
waar een vertegenwoordiger van het bestuur verwacht wordt en doet daarvan verslag in het Contactblad. 
Daarnaast schrijft ze er ook nog een paar artikelen voor en zit ze in de redactie van Kleine Barendrechtse 
Historiën. Dit boekje verschijnt bij het tienjarig bestaan van de vereniging in 1986.  
 
In het jaarverslag van het bestuur over 1988 lezen we: ‘Mevrouw Kouw nam op 15 en 23 november deel 
aan twee bijeenkomsten met het doel een “Stedenband” tussen Barendrecht en een gemeente in een Oost-
Europees land tot stand te brengen. De bijdrage die de HVB hierin eventueel zou kunnen leveren moet 
nog worden bekeken.’ Dat ze ook die combinatie vorm weet te geven bewijst de tentoonstelling in Louny 
in 1992: ‘Barendrecht presenteert zich in Louny’. De gemaakte bijschriften zijn in het Tsjechisch vertaald. 
Joke maakt, zoals altijd, een fotoserie en een verslagje voor het Contactblad. Ze is zeer gelukkig met het 
grote succes van deze drukbezochte tentoonstelling in Louny. 
 
Kenmerkend voor Joke is het onderstaande.  
Het verslag van de jaarvergadering van 18 mei 1981, met daarin de verkiezing van twee heren in het 
bestuur, meldt: ‘Mevrouw Kouw merkt op, dat het toch de bedoeling was ook een dame in het bestuur op 
te nemen. De voorzitter kan dat bevestigen, maar er was slechts één dame; deze zag er dit jaar echter nog 
geen kans toe. Jammer genoeg werd verder geen opgaaf of melding van dameszijde ontvangen.’ Maar in 
het verslag van de ledenvergadering van 27 april 1982 lezen we: ‘Op voorstel van het bestuur wordt 
mevrouw J.W.E. Kouw eveneens bij acclamatie benoemd tot lid van het bestuur.’ Joke heeft het daarna 
niet altijd gemakkelijk met ‘de kerels’. Een enkele heeft echt moeite met deze resolute en uiterst bekwame 
dame. En voor die is het weer niet gemakkelijk met Joke. 
 
In 1992 neemt ze afscheid van de redactie van het Contactblad. Daar waarderen ze haar zeer: ‘Mede door 
haar grote ijver en inzet is het blad geworden tot wat het nu is: forum voor meningen en activiteiten van 
en door de leden van onze vereniging, die allen de belangstelling voor de historie van Barendrecht met 
elkaar delen.’ De zin: ‘Zij wilde geen afscheid “met tam-tam”’ is ook typisch Joke. Je doet wat je vindt dat 
er gedaan moet worden en daarmee is het klaar. Maar dat lukt hier niet helemaal, de lof gaat nog even 
door. In het uiterst beknopte jaarverslag van het bestuur over 1993 is er alleen de vermelding: ‘Mevrouw 
J.W.E. Kouw besloot in 1993 haar bestuursfunctie te beëindigen.’ 
 
Maar daarmee was ze de vereniging niet vergeten. 
Wanneer ze iets opruimde, ging dat via de 
Historische Vereniging. Ze bleef een echte lief-
hebster van de Barendrechtse geschiedenis. Uit 
handen van burgemeester Jan van Belzen ontving 
ze bij ons op 4 januari 2004 de waarderingsspeld 
met oorkonde van de gemeente Barendrecht. Die 
kreeg ze niet alleen voor haar werk voor de HVB, 
maar ook voor haar jarenlange inzet voor de 
contacten met Louny. Dat ze er blij mee was, bleek 
ook tijdens haar laatste afscheid: naast de bloemen 
stonden er ook foto’s van die feestelijke bijeen-
komst. 
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Het werk van Nel en Ad den Otter bij de Historische Vereniging Barendrecht 
 
UIT DIVERSE REACTIES IS ONS GEBLEKEN DAT NEL EN AD DEN OTTER MET HET AAN HEN GEWIJDE 

ARTIKEL IN HET VORIGE CONTACTBLAD TE KORT IS GEDAAN. DAAROM BESTEDEN WIJ NOGMAALS 

AANDACHT AAN DE VELE ACTIVITEITEN VAN DIT BIJZONDERE ECHTPAAR. 
 
Nel den Otter heeft jarenlang de tentoonstellingen ingericht en vele malen originele ideeën hiervoor 
aangedragen. Zij heeft de verduisteringsgordijnen gemaakt voor het gebouw, Schakels verzorgd en het 
archief daarvan bijgehouden en bezoekers geholpen om informatie uit dat archief te verkrijgen. Zij heeft 
vele schoolklassen en allerlei gezelschappen rondgeleid en wist daarbij levendig te vertellen over de 
geschiedenis van Barendrecht. Voor het suppoosten was zij ook altijd bereid om te komen en daarbij 
sprak zij ook veel mensen aan om lid te worden van de vereniging. Zij was altijd alert op eventuele 
mankementen en lekkages in en om het gebouw, heeft vele malen tijdens recepties en andere bijeen-
komsten voor koffie en thee en toebehoren gezorgd. Zo ook elke dinsdagmiddag voor de pauze van de 
vrijwilligers die er dan werkzaam zijn. In gedachten altijd met de vereniging bezig om dingen te 
veranderen en te verbeteren. Mede-initiatiefnemer van het organiseren van de Kerstmarkt in D’Ouwe 
School. Het schoonmaken van de verschillende ruimtes in het gebouw waarbij de toiletten niet vergeten 
werden.  
 
Ad is ruim 20 jaar actief geweest bij de HVB. Hij is begonnen met het verzamelen en opknappen van 
landbouwwerktuigen en gereedschap uit de grienden. Bij de HVB is daarvan dankzij hem een grote 
verzameling aanwezig. Hij heeft er onder meer aan meegewerkt dat de grote zaal omgebouwd is als 
expositieruimte met verschillende vertrekjes. Samen met de vrijwilligers van de HVB is een vloer op de 
zolder gemaakt zodat deze voor opslag geschikt werd. Het realiseren van de vlashoek, het schooltje et 
cetera is mede op zijn initiatief en met zijn actieve deelname gebeurd. Hij heeft prettig samengewerkt met 
de werkgroep restauratie en onderhoud voorwerpen. Hij heeft vaak samen met andere vrijwilligers 
gezorgd voor de verkoop op de koninginnedagen en andere feesten.  
Hij heeft ook regelmatig demonstraties gegeven over vlasbewerking, oude landbouwtechnieken en de 
vroegere tuinbouw. Zijn kennis hierover wist hij op een duidelijke en zeer enthousiaste manier op zijn 
gehoor over te brengen. Bij de voorbereidingen van tentoonstellingen heeft hij zijn steentje bijgedragen. 
Denk hierbij aan de tentoonstelling 50 jaar watersnoodramp waarvoor een maquette werd gemaakt waarbij 
het onderlopen van de Zuidpolder in 1953 door Ad gedemonstreerd werd. Vele Barendrechters hebben 
deze tentoonstelling bezocht en ademloos naar zijn bevlogen uitleg geluisterd. Vergeet hierbij ook de 
bezoekende schoolkinderen niet.  
Ook de tentoonstelling in 1995 over 50 jaar bevrijding werd mede door de onderduikerruimte naar een 
idee van Ad een groot succes. Na terugkomst van een vakantie kwam Ad met het idee om de werkplaats 
naar de kelder te verplaatsen zodat de huidige ruimte beschikbaar werd voor het tentoonstellen van de 
Velo wasmachines. Ad was altijd bereid om tijdens tentoonstellingen te suppoosten en uitleg te geven aan 
de bezoekers.  
 
We missen Nel en Ad als enthousiast vrijwilligers en willen hen graag bedanken voor hun jarenlange inzet. 
 

Op de foto ontvangen Ad en Nel den 
Otter uit handen van burgemeester Jan 
van Belzen een Barendrechtse Waar-
deringsspeld voor hun vele bijdragen aan 
de Barendrechtse samenleving. 
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Waarderingsoorkonde voor de Historische Vereniging Barendrecht 
 
Tijdens de receptie op 7 januari ter ere van het 40-jarige bestaan van de Historische Vereniging 
Barendrecht overhandigde burgemeester Van Belzen een Barendrechtse Waarderingsoorkonde aan onze 
voorzitter Janny Schaap. Dit voor het waardevolle werk dat de vereniging vele jaren voor Barendrecht 
heeft gedaan. 
Na toespraken van burgemeester Van Belzen en de heren P. Ratsma en A.M. Overwater vond de 
presentatie plaats van de cd/dvd-box. Deze box bevat een dvd met impressies van het 40-jarig bestaan, 
mede mogelijk gemaakt door de inbreng van mevrouw Wil Vermaas en een unieke cd met gedigitaliseerde 
kerkboeken uit 1595-1889, gefotografeerd uit het Stadsarchief Rotterdam en bewerkt door vrijwilligers van 
de Historische Vereniging Barendrecht met medewerking van het Streekarchief IJsselmonde.  
 

Na een korte uitleg reikte de voorzitter aan de heer Simon 
Hoek een eerste exemplaar van de cd/dvd-box uit, waarvoor hij 
in een korte toespraak zijn dank en waardering uitsprak naar de 
vrijwilligers. Een woord van dank en waardering ging ook uit 
naar de heer Peter den Hartog voor zijn inbreng bij de 
totstandkoming van de cd/dvd. Hierna is door de aanwezige 
oud-leden en vrijwilligers in een gezellige sfeer nagepraat over 
herinneringen en gebeurtenissen van de afgelopen 40 jaar.  
De box is, als cadeau vanwege het 40-jarig bestaan, voor alle 
leden en vrijwilligers gratis beschikbaar en zal samen met dit 
Contactblad worden afgeleverd, of opgestuurd. Een handleiding 
voor het opstarten, het gebruik en het zoeken in de kerkboekjes 
bevindt zich in het voorwoord op de cd. De dvd start auto-
matisch op in de cd-speler of computer.  

 

 
 

 
Tentoonstellingen 
 
“Het is een puzzel” 
Ten tijde van het schrijven van dit artikel is de eerst expositie van 2017 al in volle gang. Het is een 
expositie van een bonte verzameling legpuzzels, waarbij ook de mogelijkheid aanwezig is om zelf een 
puzzel te leggen. Hulde aan de vrijwilligers die in zo’n korte periode in het nieuwe jaar al weer voor een 
succesvolle expositie gezorgd hebben. 
 
“Er zit muziek in de HVB” 
Een aantal vrijwilligers is al enige weken in touw met de voorbereidingen voor een expositie met als 
uitgangspunt “muziek”. Muziek in de ruimste zin van het woord, waarbij gepland: het exposeren van 
instrumenten, het bespelen ervan en “livemuziek”. 

  



 

 – 10 – 

4 0  j a a r  H i s t o r i s c h e  V e r e n i g i n g  B a r e n d r e c h t  
Terugblik 

 

Jannie Schaap, voorzitter 
 
Geachte leden en andere belanghebbenden van onze verenging, 
 
Op 7 januari 2017 was er een receptie ter gelegenheid van ons 40 jarig bestaan. 
Voor degene die hier niet bij aanwezig waren wil ik namens het bestuur nog enkele woorden tot u richten. 
 
Onze vereniging bestaat sinds 13 december 2016 40 jaar. 
Wij pretenderen “Het geheugen van Barendrecht” te zijn en proberen dat op allerlei gebied vorm te geven 
en daarom: 
• Zijn wij trots dat deze vereniging al zo lang bestaat! 
• Zijn wij trots op al onze vrijwilligers die hier jaar en dag hun bijdrage aan leveren. 
• Zijn wij trots op onze trouwe leden. 
• Zijn wij trots op de samenwerking met andere verenigingen, de gemeente Barendrecht en de 

belanghebbende organisaties en commissies. 
• Zijn wij trots op onze adverteerders in het Contactblad en degene die ons financieel tegemoet komen. 
• Zijn wij trots op de aandacht in de media.  
• Zijn wij trots op de mensen die deze vereniging 40 jaar geleden zijn opgestart. 
• Zijn wij met recht trots dat we twee mensen van het 1e uur, te weten de heer P. Ratsma en de heer 

A.M Overwater bereid hebben gevonden om op de receptie te vertellen hoe het er in de begintijd aan 
toe ging. 

 
Tijdens de receptie kregen we bezoek van Burgemeester J. van Belzen en nog enkele andere leden van de 
gemeente Barendrecht. 
Die brachten ons een grote verrassing namelijk een OORKONDE voor al het werk dat er de afgelopen 
40 jaar verricht is door alle vrijwilligers. Wij zijn hier supertrots op en het is een waardering en erkenning 
voor ons doel: De geschiedenis van Barendrecht bewaren en door te geven. 
 
U heeft in de uitnodiging kunnen lezen dat er tijdens de receptie een dvd met impressies van de afgelopen 
40 jaar gepresenteerd werd. Daarnaast hebben we ook een unieke cd met daarop gedigitaliseerde kerk-
boeken van de jaren 1595 t/m 1889. Deze kerkboeken zijn bladzij na bladzij gefotografeerd uit het 
Stadsarchief Rotterdam en bewerkt door vrijwilligers van de Historische Vereniging Barendrecht met 
medewerking van het Streekarchief IJsselmonde. Deze vrijwilligers hebben hier maanden aan gewerkt en 
het resultaat mag er zijn. 
De cd is voor gebruik op de computer. Op de cd is een zoekfunctie aangebracht zodat er op naam en 
dergelijke gezocht kan worden en komt u er niet uit? Geen nood! Er is bij iedere cd een handleiding 
bijgevoegd. 
Omdat de kerkboeken betrekking hebben op onze ruim 500 jaar oude Dorpskerk heeft Simon Hoek als 
afgevaardigde van deze kerk het eerste exemplaar ontvangen. 
 
Ik kan u bij deze ook vertellen dat elk lid van de Historische Vereniging Barendrecht deze cd en dvd 
cadeau krijgt vanwege het 40 jarig jubileum.  Als het goed is hebt u deze nu reeds ontvangen tegelijk met 
dit Contactblad. Wij hopen dat u de cd zult bekijken en dat het een ware ontdekkingsreis voor u wordt 
wat daar zoal op te vinden is. 
 
Mochten er in u vrienden en kennissenkring belangstelling bestaan voor deze dvd en cd dan is deze ook te 
koop via onze vereniging. 
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Voor de receptie heb ik dit gedicht gemaakt en wil het u niet onthouden. 
 
40 jaar historie van Barendrecht vergaren. 
Probeer dat maar eens te evenaren! 
Plaatsgenoten die aan ons hebben gedacht! 
Hebben ons waardevolle spullen gebracht! 
Om het verleden zichtbaar te maken. 
En de verhalen over vroeger opnieuw aan te raken. 
Even terug naar hoe het was. 
En al deze spullen komen daarbij heel goed van pas. 
Zeker om tentoonstellingen te organiseren van allerlei aard. 
En als deze dan goed bezocht worden is dat de kers op de taart.  
Wij danken u voor al deze geschenken.  
En hopen dat u in de toekomst óók aan ons blijft denken. 
Zo kan alles behouden worden voor het nageslacht. 
Dan rest mij nu nog om u te bedanken voor uw aandacht. 
 
 

H e r i n n e r i n g e n  a a n  d e  e e r s t e  j a r e n   
 
Piet Ratsma 
 
Veertig jaar geleden was ik betrokken bij de oprichting van de HVB. Vanzelfsprekend heb ik niet alles 
onthouden en zijn mijn herinneringen ook gekleurd. Mijn verhaal heb ik getoetst aan de geschiedenis van 
de HVB door Jan Blinde op de achterzijden van de bladen in de verjaardagskalender die onze vereniging 
bij het 25 jaar bestaan in 2001 heeft uitgegeven. 
 
Sinds 1966 werkte ik op Gemeentearchief Rotterdam en was daar intensief bezig met de geschiedenis van 
die stad. Wij woonden in Lombardijen. Daar aten we al Barendrechts brood van bakker Pot en aan het 
eind van onze straat had je uitzicht op Barendrecht. Toen we behoefte kregen aan een groter huis lag het 
voor de hand om eens in Barendrecht te gaan kijken en in 1974 verhuisden we daarnaartoe. Nu wilde ik 
ook iets weten over de geschiedenis van dat dorp. De enige boeken over Barendrecht die ik vond in de 
boekwinkel van Berkman op de Dorpsstraat (waar het nu Middenbaan heet) waren de twee delen van 
Barendrecht in oude ansichten. De auteur, Ton van de Garde, was daardoor voor mij de historicus van 
Barendrecht. In 1976 zag ik in De Schakel een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over een op te 
richten historische vereniging en daar ben ik vanzelfsprekend naar toe gegaan. 
 
 

Oprichting van de Historische Vereniging 
 
De initiatiefnemer was de heer G. van der Schoor, afkomstig uit Koog aan de Zaan, gepensioneerd 
directeur van een bedrijf. Hij wilde in Barendrecht iets doen voor de gemeenschap en sprak daarover met 
burgemeester G. van Hofwegen. Van dat gesprek ken ik twee versies:  
• De heer Van der Schoor bood zijn diensten aan en de burgemeester suggereerde een historische 

vereniging op te richten;  
• De heer Van der Schoor stelde voor een historische vereniging op te richten en de burgemeester was 

zeer enthousiast. 
 
Na de informatieve bijeenkomst werd op 13 december 1976 in de raadzaal van het gemeentehuis een 
oprichtingsvergadering gehouden. Daar waren 36 belangstellenden aanwezig. 
Gesproken werd onder andere over een naam voor de op te richten vereniging. Suggesties: 
• Historisch Genootschap Barendrecht. Dat vond men te deftig en werd afgewezen. 
• De Baerne. Dit werd door mij sterk afgeraden. De Baerne is een denkbeeldig water waarin een 

doorwaadbare plaats (dat heette een drecht) geweest zou zijn en daaraan zou Barendrecht zijn naam te 
danken hebben. Voor een serieuze historische vereniging is zo’n niet te bewijzen theorie geen 
geschikte naam. Ook dit werd afgewezen. 

• Historische Vereniging Barendrecht. Dat is het, zoals we nu weten, geworden. 
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In januari van het volgende jaar werd weer een informatieve bijeenkomst gehouden. Mij was gevraagd 
daar iets te vertellen over hoe een dergelijke vereniging zou kunnen werken. Een van mijn voorstellen was: 
werkgroepen. Dat was ook het idee van de heer Van der Schoor: aan de hand van authentieke 
documenten zou de geschiedenis in onderdelen door een aantal werkgroepen bestudeerd worden, wat 
uiteindelijk zou leiden tot een boek over de geschiedenis van Barendrecht.  
Meteen al werd een werkgroep opgericht voor de bestudering van Barendrecht tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Een groot aantal van de aanwezigen meldde zich hiervoor aan, maar deze werkgroep is 
nooit aan het werk gegaan. 
 
 

Bestuur 
 
Op 13 december 1976 was ook een voorlopig bestuur gekozen: G. van der Schoor (voorzitter), 
L.C. Roekx (secretaris en penningmeester), P. van Bergeijk, G.H.O. Peters en P. Ratsma. We vergaderden 
voorlopig bij bestuursleden thuis, bijvoorbeeld bij de heer Roekx in Waalesteyn. 
Een definitief bestuur werd gekozen in de eerste jaarvergadering in mei 1978: G. van der Schoor 
(voorzitter), L.C. Roekx (secretaris en penningmeester), P. van Bergeijk, P. Ratsma en C.J.A. Volgering.  
Kort daarna al moest de heer Roekx om gezondheidsredenen zijn functie neerleggen. Ratsma nam toen 
het secretariaat waar en Volgering het penningmeesterschap.  
Terugkijkend vanuit onze tijd waren de omgangsvormen in het bestuur nogal formeel: we bleven elkaar 
altijd met ‘meneer’ aanspreken. En pas jaren later kwam er ook een mevrouw – Joke Kouw – in het 
bestuur. 
 
 

Statuten 
 
Een vereniging moet statuten hebben, anders kan ze geen rechtspersoon zijn en zijn de bestuursleden 
persoonlijk aansprakelijk voor de gevolgen van de daden en de schulden van de vereniging. Voorzitter 
Van der Schoor ging naar de notaris en deze maakte de concept-statuten. Ik houd wel van regeltjes en had 
ze kritisch gelezen. Als waarnemend secretaris ging ik op 29 december 1978 met de voorzitter mee naar de 
notaris. 
De concept-statuten gaven wel heel veel bevoegdheden aan de voorzitter; dat hebben we wat veranderd. 
Een ander opmerkelijk artikel was bijvoorbeeld: ‘Jeugdleden hebben gratis toegang tot de wedstrijden’. De 
notaris had statuten voor een voetbalclub als voorbeeld gebruikt. Dit artikel leek ons niet zo toepasselijk 
en dus hebben we het eruit gehaald. Toch was dat misschien niet zo verstandig, want nu heeft de 
vereniging in die veertig jaar niet veel jeugdleden gekregen. 
 
Doelstellingen van de vereniging (statuten): 

 
 
De statuten vermelden wat de doelstellingen van de vereniging zijn. 
Een van de eerste was het verzamelen van boeken, foto’s en documenten over Barendrecht en daarnaast 
ook werktuigen en andere voorwerpen die met het leven in onze omgeving te maken hebben. Dit was 
direct al aanbevolen door de burgemeester en verzamelen was ook een hartstocht van voorzitter Van der 
Schoor. 
Een grote behoefte was dan ook ruimte, zowel voor de spullen die in grote aantallen binnenkwamen als 
voor de beheerders en de werkgroepen. Het thema ruimte stond permanent op Van der Schoors agenda. 
Zijn ideaal was een museum in een oude boerderij. 
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Ruimte 
 
Al in januari 1977 werd ons een piepkleine ruimte ter beschikking 
gesteld in wat nu D’Ouwe School heet. Een deel van het gebouw heette 
toen Het Gympy; aan het andere eind, bij de watertoren, was een 
bewoond gedeelte. Daartussen waren twee kleine kamertjes, samen 26,5 
m2. die we ook nog moesten delen met het waterleidingbedrijf. Ze 
waren bereikbaar over een trap aan de buitenkant van het gebouw. Nu 
vinden we op deze plek het schoolklasje. Met de heer Van der Schoor 
en zijn bureau erin plus een gedeelte van de spullen die al verworven 
waren was het meteen helemaal vol.  
 
Burgemeester Van Hofwegen was lid nr. 1 en met hem was de gemeente 
ons goed gezind. In 1978 kregen we het voormalige schoolmeestershuis 
aan de 2e Barendrechtseweg nummer 181 in gebruik en in 1979 een 
startsubsidie van f 10.000. Nadat handige leden de inrichting van het 
huis voor het werk van de HVB geschikt hadden gemaakt werd het in 
augustus 1980 officieel geopend door de burgemeester. 
 
 

Contact met de leden 
 
Jammer genoeg bood ons ‘clubhuis’ vrijwel geen ruimte 
aan ledenactiviteiten. Om de communicatie tussen bestuur 
en leden en tussen de leden onderling te bevorderen werd 
besloten een verenigingsblad te maken. In de bibliotheek 
van het Gemeentearchief zocht ik onder de talrijke bladen 
van verenigingen er een uit met een titel op de voorkant 
die makkelijk voor ons aan te passen was. Zo vond ik een 
Contactblad. De eerste twee nummers werden geheel 
door het bestuur volgeschreven. De teksten werden door 
mij op mijn typemachine uitgetikt en door de heer Vetter, 
hoofd van de Reasschool, op stencil gezet en afgedraaid. 
Bezorgen deden we, met enkele andere leden, zelf. 
 
We organiseerden ook excursies: naar kerk en kasteel in Rhoon, naar het Streekmuseum in Heinenoord en 
naar het Gemeentearchief in Rotterdam. Daar was grote belangstelling voor, maar toch waren bij de eerste 
excursie, naar Rhoon, lang niet alle aangemelde leden aanwezig. Daarom belden we bij volgende 
gelegenheden een dag ervoor degenen die zich hadden aangemeld op en dan ging vrijwel iedereen mee. 
 
Intussen was er wel spontaan een werkgroep aan het ontstaan rond Arie den Otter en Corrie Ratsma. Zij 
deden verkenningen bij de aanleg van gasleidingen en de sloop van een paar huizen aan de Dorpsstraat en 
in 1979 werden resten van een oude boerderij opgegraven op de ‘Slikmus’, waar nu Park Buitenoord is. 
Hieruit ontstond de Werkgroep Bodemonderzoek. 
 
In het bestuur verschilde ik nogal eens van mening met de heer Van der Schoor: hij bestuurde de 
vereniging meer als directeur dan als voorzitter. Ook met mijn misschien nogal strikte opvatting over 
plaatselijke geschiedenis vond ik dat de spullen die we verzamelden een relatie met Barendrecht moesten 
hebben. Dat onze voorzitter bijvoorbeeld een ledikant uit de Zaanstreek liet ophalen ging mij een beetje te 
ver, ook omdat voor werkende leden in ons gebouw nauwelijks ruimte was. Wij waren `twee paarden die 
in tegengestelde richting trekken’, zoals de heer Van der Schoor het formuleerde. Ik heb me niet 
herkiesbaar gesteld. 
 
Maar … Van der Schoor heeft de vereniging opgericht, groot gemaakt en haar een vaste plaats in de 
Barendrechtse samenleving bezorgd. Ik had en heb heel veel waardering voor zijn geweldige inzet, al 
waren we het over de richting soms oneens. Zijn naam mag hier dan ook niet vergeten worden. En nu, na 
40 jaar, hebben we een bloeiende Historische Vereniging in een mooi gebouw midden, letterlijk en 
figuurlijk, in het oude dorp! 
 



 

 – 14 – 

P a l l e t b e d r i j f  J a n  S t a a t  
Een goede neus voor nieuwe kansen 

 

Wim de Regt en Roelof Roomer 
 
BARENDRECHT KENT TALRIJKE (FAMILIE)BEDRIJVEN MET 

EEN LANGE EN BOEIENDE GESCHIEDENIS. IN EERDERE 

UITGAVEN PUBLICEERDE HET CONTACTBLAD REEDS VER-
HALEN OVER DERGELIJKE ONDERNEMINGEN. DE SERIE 

WORDT VOORTGEZET MET HET VERHAAL OVER PALLET-
BEDRIJF J. STAAT BV. 
 
Tuinder Jan Staat moet een ondernemer zijn geweest met een goede neus voor nieuwe ontwikkelingen en 
kansen. Als vaste bezoeker van de Barendrechtse veiling viel het hem aan het einde van de jaren zestig van 
de vorige eeuw op dat steeds meer bedrijven houten pallets gebruikten voor het vervoer en de opslag van 
in kisten en dozen verpakte aardappelen, groente en fruit. Dat was in die tijd (en is nog steeds) een 
kostenbesparende en efficiënte methode voor de behandeling van lading, zeker in vergelijking met het tot 
dan gebruikelijke gesjouw met tuinbouwproducten. 
 
Wat hij op het veilingterrein óók zag, was dat pallets bij veelvuldig gebruik aan slijtage onderhevig waren 
en kapot gingen. Bij de aanschaf waren ze te kostbaar geweest om ze door nieuwe te vervangen. Reparatie 
was dus een uitkomst. Daarna konden ze weer lange tijd mee. 
 
Jan Staat bekommerde zich niet om een business plan – zo dit fenomeen toen al in zwang was – om zijn 
idee uit te voeren. Op zijn tuinderij aan de Noldijk ging de 50-plusser eerst veilingkisten repareren en al 
snel daarna pallets. Dat was in 1970 het begin van wat thans de familieonderneming Palletbedrijf J. Staat 
BV is, nog steeds gevestigd op het één hectare grote terrein van de voormalige tuinderij. 
 
De zaken gingen voorspoedig. Op de veiling gevestigde bedrijven waren de eerste opdrachtgevers. Staat 
kende de bedrijven en omgekeerd wisten die wat ze aan Staat hadden – het was een solide netwerk dat in 
de startperiode voor voldoende werk zorgde. Op de reparatie van pallets volgde weldra de verkoop en 
inkoop van gebruikte pallets en op bescheiden schaal de fabricage van nieuwe pallets.  
 
Een eenvoudige rekensom maakte duidelijk dat de reparatie van en de handel in pallets rendabeler was dan 
de groenteteelt. De daarop volgende stap lag derhalve voor de hand. Staat beëindigde zijn tuinderij voor 
koude-grondproducten en maakte het vrijkomende perceel geschikt voor de opslag van pallets. Het 
palletbedrijf op de grens van Barendrecht en Heerjansdam was toen een van de eerste in ons land en 
profiteerde volop van de sterk stijgende toepassing van pallets bij alle soorten bedrijven in het hele land. 
 
Jan Staat overleed in 1977. Er was geen opvolger om de zaak voort te zetten. Zijn dochter voelde er niet 
voor en besloot met de hulp van boekhouder Peter Roekx het bedrijf te verkopen. Nieuwe eigenaar werd 
de toenmalige handelaar in oud papier De Paauw uit Rotterdam. De bedrijfsnaam werd gehandhaafd, 
omdat die in de branche een goede klank en  betrouwbare reputatie had. 
 
Een van de zes medewerkers van het palletbedrijf was Kor Versteeg die als tuindersknecht al op de 
loonlijst van Jan Staat had gestaan. Hij werd de nieuwe bedrijfsleider, vertrouwd als hij was met de gang 
van zaken. De beslissende stap in zijn loopbaan was in 1990, toen hij het bedrijf overnam van De Paauw. 
Sindsdien is de naam Versteeg aan het (familie)bedrijf verbonden. 

 
De zoons Michel en Paul (inmiddels 44 en 40 jaar) kwamen in 
respectievelijk 1992 en 1994 als werknemers in dienst van het bedrijf, 
meteen na de middelbare school. Hun kennis en ruime ervaring 
maakten dat ze na het overlijden van hun vader in 2010 eigenaren 
werden en de dagelijkse leiding in handen kregen. Formeel zijn beiden 
directeur, maar met formaliteiten hebben ze niet veel op. Wie hen niet 
kent, moet gissen wie van de negen medewerkers in de loodsen en op 
het terrein de bazen zijn. En dat willen beide broers graag zo houden!  
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 (Halverwege het gesprek met de oudste broer komt mevrouw Corrie Versteeg, moeder van de broers, het 
kantoor binnen en legt een stapeltje post op een bureau. Leunend tegen de balie luistert ze naar het 
verhaal, af en toe instemmend knikkend. Zij is het klankbord van haar zoons). 
 
Vanaf de Noldijk – een van de plekken waarop de ontwikkeling 
van Barendrecht nog geen vat heeft gekregen – is het pallet-
bedrijf nauwelijks te zien. Voorbijgangers hebben hierdoor 
nauwelijks een idee van de omvang van de onderneming. Even 
voorbij het eenvoudige kantoor zijn op het verharde terrein van 
de vroegere tuinderij zo’n vijftigduizend (!) pallets opgeslagen, op 
hoge stapels om zo veel mogelijk gebruik te maken van de 
beschikbare ruimte. 
 
Voor bezoekers die een kijkje mogen nemen, is er geen verschil tussen al die pallets. Maar dat is een 
vergissing. Michel Versteeg vertelt dat er twintig standaardmaten in pallets zijn. Zijn kennersoog ziet 
precies welke standaardmaat waar is opgeslagen volgens het geordende systeem dat op het bedrijf wordt 
gehanteerd. 
 
Het gebruik van pallets neemt nog steeds toe. De in- en verkoop van gebruikte pallets, de reparatie van 
pallets en de afzet van nieuwe zijn een groeimarkt. De concurrentie wordt echter ook groter. Dat betekent 
dat gevestigde palletbedrijven slechts gedeeltelijk profiteren van de toenemende vraag van het 
bedrijfsleven. Nieuwkomers werken vaak lagere prijzen, met als gevolg dat sinds jaren hechte relaties soms 
worden verbroken.  
 
Deze problemen gaan niet aan de deur van het Barendrechtse bedrijf voorbij. Met tientallen bedrijven in 
Nederland (en België) als vaste klanten en een solide positie als middelgrote onderneming in de branche 
maken de broers Versteeg zich voorlopig geen al te grote zorgen. Maar net als indertijd grondlegger Jan 
Staat houden ze ontwikkelingen in hun vak scherp in de gaten en speuren ze naar nieuwe kansen voor het 
bijna een halve eeuw oude familiebedrijf. 
 
(Voor de volledigheid: de hond – formaat wolf – die bezoekers bij binnenkomst in het kantoor vriendelijk 
besnuffelt en daarna weer zijn mand opzoekt, behoort eveneens tot de familie, ook al is het geen 
Versteeg). 
 
 
 
 

A r c h i e f v o n d s t  
 

Wim van Helden 
 
Eén van de taken bij onze Historische Vereniging is het uitzoeken van mappen in het archief waar allerlei 
papieren in bewaard worden. Dan vind je wel eens leuke dingen. Pas kwam ik de foto tegen die bij dit 
artikel is afgedrukt. Is het zo’n bijzondere foto? Nou nee. Maar ik ben een liefhebber van oude auto’s, 
oldtimers dus. Of klassieke voertuigen. Daarvan is er één te zien op de foto.  
 
 

De A-Ford 
 
Het gaat hierbij om een A-Ford uit 1929. Dit staat vermeld op de achterzijde van de foto. Ook staat daar 
dat de man op de foto de heer J.L. Kocher is. Hij was vertegenwoordiger bij Philips, die bekende fabriek 
uit Eindhoven. Ook vermeld staat dat deze man woonde aan de Tweede Barendrechtseweg, waarschijnlijk 
nr. 364. Dus ook toen al kregen de vertegenwoordigers een auto van de zaak.  
Wat valt er over die auto te vertellen? Hij is gemaakt door de Ford fabriek in de VS. Henry Ford stichtte 
daar in 1903 de Ford Motor Company. In 1908 zag de T-Ford het licht. Met deze auto ging Ford geld 
verdienen. Ten eerste omdat Ford de lopende band uitvond. Daardoor kon hij veel goedkoper produceren 
dan zijn concurrenten. 
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Ten tweede gebruikte hij uniforme onderdelen. 
Deze waren in grote hoeveelheden te maken en 
uitwisselbaar in andere auto’s. Ook werden de 
auto’s simpel gehouden. Weinig chroom en één 
kleur. Bekend is de uitspraak van Henry Ford: Je 
kunt de auto in alle kleuren bestellen, als het maar 
zwart is. Zwart was ook weer de goedkoopste 
kleur.  
In 1927 werd de laatste T-Ford geproduceerd, 
waarna de teller op 15.176.888 stond. In dat jaar 
was de A-Ford de opvolger. Deze werd in veel 
mindere aantallen gebouwd, maar werd ook in 
Europa verkocht. Getuige de foto. 
 
 

Nummerplaat 
 
Het nummerbord op de foto begint met een N. Dat betekende in die tijd dat het voertuig uit Noord-
Brabant kwam. In 1898 ging Nederland er als derde land, na Frankrijk in 1893 en Duitsland in 1896, toe 
over om automobielen te voorzien van een bordje met nummer erop, de zogenoemde  rijvergunning. De 
eerste aan wie zo’n rijvergunning geschonken werd was de heer J. van Dam uit Zoutkamp. Hij had zelf 
een auto gebouwd. Nummer 2 was voor zijn broer. Nummer 11 werd overgeslagen, dat werd het 
gekkengetal genoemd en daar wilde men niet mee gezien worden. Nummer 13 werd wel gewoon 
uitgedeeld. Daar werd blijkbaar minder zwaar aan getild.  
In 1906, na 2065 uitgegeven rijvergunningen, veranderde er het één en ander. Er kwam een rijbewijs en 
een nummerbewijs, per provincie. Iedere provincie een eigen letter.  
Groningen: A Noord-Holland: G Gelderland: M 
Friesland: B Zuid-Holland: H Noord-Brabant: N 
Drenthe: D Zeeland:  K Limburg: P 
Overijssel: E Utrecht: L Departementen: R 
 
Deze werden uitgegeven door genoemde provincies. De letters werden aangevuld met cijfers. Dit duurde 
tot 1951. Vanaf dat jaar werden de kentekenplaten via de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de RDW, met 
de bekende cijfer/letter-combinatie die we nu nog hebben. 
 
 

Vraag 
 
Nu een vraag voor u, de lezer of lezeres. Weet u iets over deze foto, of de heer Kocher? 
Of heeft u ook zo’n mooie oude foto met informatie over wie er op staat, waar en wanneer de foto 
genomen is, dan zou het leuk zijn als u ons een kopie stuurt of langsbrengt bij d’Oude School, ons 
verenigingsgebouw, naast de Watertoren. 
 
 
 

E e n  k o o l m e s  m e t  e e n  v e r h a a l  
Op de ouderwetse manier 

 

Maaike Roomer-van Roosmalen 
 
Van mevrouw De Graaf uit Barendrecht ontving de HVB een antiek koolmes en daar hoorde het 
volgende verhaal bij.  
Eén keer per jaar ging Bertha Klein Hesselink-Wentink, een tante (1900-1999) van de echtgenoot van 
mevrouw De Graaf, op bezoek bij haar nichtje Betsy in Zelhem. Niet voor een kopje koffie, nee Bertha 
had deze dag wel wat anders te doen. In haar tas zaten dan ook geen koekjes of een breiwerkje, maar een 
schort en een aantal messen. De (toen 94-jarige) vrouw was gekomen om haar nicht te helpen met de 
jaarlijkse zuurkoolinmaak. 
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Bertha zelf was geen kenner, maar voor haar nichtje Betsy ging er niets boven zelfgemaakte zuurkool. 
“Zuurkool uit de winkel heeft veel grotere nerven, het is gekruid en er zitten chemische middelen in”, zei 
ze. “Zelfgemaakte zuurkool is veel lekkerder, je hebt het altijd bij de hand en iedereen kan het heel goed 
verdragen.” De kool, die zij zelf verbouwd heeft, is bovendien onbespoten. Elk jaar hielp de bejaarde 
Bertha haar nichtje een dag met het in de Keulse pot zuurkool maken van zo’n dertig witte- en savooie-
kolen. 
Om een uur of tien ‘s morgens knoopte Bertha haar schort voor, legde ze een stuk plastic over haar borst 
en speldde ze daaroverheen weer een keukendoek. Dan nam ze plaats op een stoel en werd er door Betsy 
een grote teil voor haar neergezet. Bertha haalde het vervaarlijke koolmes voor de dag, pakte een kool en 
het werk kon beginnen. Het koolmes was minstens 60 jaar oud, haar schoonvader kreeg het ooit van 
familieleden, die na een verhuizing geen kool meer konden verbouwen. Voor die tijd gebruikte ze een mes 
dat ze samen met de buurman gekocht had, want geld om alleen voor zichzelf zo’n luxe keukenhulp te 
hebben was er niet. In een razendsnel tempo sneed Bertha de kool in reepjes, die eerst op haar schoot en 
daarna in de teil vielen. “Vroeger had je andere kolen zei ze, ze waren platter en hadden niet zoveel 
nerven. Er zaten ook wel eens rupsen in. Tegenwoordig kom je die niet meer tegen.” Vroeger kwam er bij 
de dagloner geen andijvie en dergelijke op tafel, dat was er toen nog niet. Er was niks als kool, bruine 
bonen, erwten en snijbonen. Op het Achterhoekse platteland verbouwden de mensen deze groenten zelf. 
Bruine bonen en erwten werden gedroogd. De hele winter smulde het gezin van de bruine bonen met 
aardappelen en spek en van erwtensoep met varkensribben of varkenspoten. Snijbonen en kool werden 
ingemaakt.  
 
Als Bertha de “kabbes” (kabbes = dialect voor witte-
kool) had gesneden, ging er eerst een laagje kool, dan 
een laagje zout, dan weer een laagje kool, enzovoort in 
de Keulse pot. Ieder laagje werd net zolang aange-
drukt tot het vocht er bovenop stond. In totaal ging er 
drie en een half ons zout op de zuurkool. Als alles in 
de pot zat werd er een doek overheen gelegd. Op de 
doek kwam een plankje en daarop weer een grote 
steen. Dan werd de Keulse pot in de kelder gezet en 
zes weken later was de zuurkool gereed voor con-
sumptie. 
 
Er werden verschillende gerechten van de zuurkool gemaakt, zoals een ouderwetse stamppot zuurkool 
met rookworst of rookspek. Soms ging daar ook een scheutje melk door om het lekker smeuïg te maken. 
Ook werd er zuurkool gestoofd in een klontje boter en samen met aardappelen gegeten. Zuurkool werd 
ook rauw gegeten met stukjes ui, paprika, appel en bieslook, met als “finishing touch” een scheut slasaus, 
mosterd, aroma of peper. Het favoriete zuurkoolgerecht van de familie was de zuurkoolovenschotel. In 
een ovenschotel zitten van onder naar boven een laag aardappelpuree, een laag bijna gare zuurkool met 
stukjes ananas, een laag in stukjes gesneden kipfilet of rul gebakken gehakt met gefruite uitjes, een tweede 
laag zuurkool en helemaal bovenop weer een laag aardappelpuree. Nadat het gerecht in de oven een 
krokant korstje had gekregen kan het smullen beginnen. 
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Z o e k p l a a t j e  

 
Maaike Roomer-van Roosmalen 

 
Het zoekplaatje deze keer betreft twee stukken gereedschap in bezit 
van de werkplaats bij de vereniging. Bij navraag, maar ook na het 
wikken en wegen van de vrijwilligers uit de werkplaats, kwam er geen 
bevredigend antwoord op de vraag waar deze gereedschappen voor 
gebruikt konden worden. 
 
Gezien de vorm, de afmeting (de lengte is ongeveer 20 cm) en het 
gebruikte materiaal (hout en metaal) gaat het hier om handgereed-
schap. 
 
Is er iemand die ons hierover iets meer kan vertellen.? 
 
 
 
 
 

E e n  v r a a g  u i t  U t a h  
 

Linda Hagendijk 
 
Via Friesland kreeg de Historische Vereniging een verzoek vanuit Utah om informatie over de 
voorouderlijke woonstee. Tijdens een bezoek aan ons land wilde men ook graag die plekken aandoen. In 
het mailtje werden al enige data weergegeven die een zoekrichting aangaven. 
 
Philippus van den Bergh is geboren op 3 april 1869 in Barendrecht als zoon van Arij van den Bergh, 40 
jaar, arbeider wonend in Barendrecht en van Antonella Jacoba Zellman, zijn huisvrouw1. Samen kregen ze 
nog twee kinderen: Jan Philippus en Stientje2.  
Hij trouwt op 15 mei 1896 met Adriaantje van Prooijen3. Zij is geboren op 13 december 1870 in 
Barendrecht4 als dochter van Abraham van Prooijen, 28 jaar, arbeider, wonend in Barendrecht en van zijn 
huisvrouw Adriana Visser. 
De gegeven informatie is hiermee bevestigd, maar op de aktes staan geen adresgegevens. Volgens een 
deelfragment van de familie van Prooijen5 woonden de ouders van Adriaantje op de hoek van de 
Achterzeedijk en de Essendijk, D256. De straat heet nu de Korte Koedoot en er woont op de hoek nog 
steeds een familie Van Prooijen. Volgens de trouwakte van Philippus en Adriana is dit echter Rhoons 
grondgebied. Ook het nummer voor het adres D256 komt niet overeen met de gegevens over 
straatnummers, die bij de HVB bekend zijn.  
Adriaantje en Philippus krijgen drie kinderen: 
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Op vorenstaande aangiften van hun geboortes wordt als adres opgegeven B81. B staat voor de wijk in het 
oude centrum en nummer 81 wordt bij de omnummering in 1939-1942 Dorpsstraat 154. Dit zou 
betekenen dat het ouderlijk huis naast de watertoren zou staan. Omdat er in het mailtje sprake is van een 
boerderij moeten we verder zoeken. Is die mogelijk afgebroken voor de bouw van de watertoren in 1912?  
Naar wat we nu weten, heeft er nooit een boerderij gestaan op die plek tegenover de Dorpskerk. In de 
documentatie over huisnummers en straatnamen wordt al aangegeven dat het best moeilijk is om een juist 
adres terug te vinden. Er was een grove indeling in wijken, die met letters werden aangegeven. En 
huisnummers werden eerst als letters tussengevoegd (150 kreeg als buurman 150a) en kreeg dan bij een 
volgende revisie doorlopende nummering. In ons voorbeeld werd 150a dan 152 en werd 152 154 
enzovoort. Of er gingen nummers tussenuit. Of men begon de nummering aan de andere kant van de 
straat … Kortom, er moet iets anders gezocht worden om het huis van Van den Bergh en Van Prooijen te 
vinden. 
In de lijsten met kiesgerechtigden voor de verkiezingen in 1935/1936 en 1939/1940 vinden we de naam 
terug van Abraham van den Bergh, die volgens de gegeven informatie het huis van zijn ouders heeft 
overgenomen. Achter zijn naam staat nu B75, in plaats van B81. Dit wordt later omgezet naar Dorpsstraat 
164. Een pand tegenover “het rondje van Goudt”. Daar staan nu nieuwe huizen, of het zou de oude 
boerderij op het huidige nummer 162 kunnen zijn? Ruimte voor andere boerderijen is er niet echt op dat 
stukje centrumgrond …  
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In 1933 trouwt Abraham met Aartje Geertrui van Nielen en zij hadden geen kinderen, hoewel in sommige 
genealogieën op internet een dochter wordt vermeld, maar zonder naam en verdere gegevens.  
Hebben Philippus en Adriaantje hen het pand als huwelijksgeschenk gegeven, net als Arie en Antonella 
van den Bergh bij hen hadden gedaan6? Deze laatsten zijn samen met hun zoon Jan Philippus een week 
voor hun huwelijk terug verhuisd naar Rotterdam. Zus Stijntje gaat naar een nieuwe gezinskaart, maar het 
geboorteregister vermeldt geen datum of familienaam.  
De kleinzoon wist ook te vertellen wanneer zijn grootouders zijn gestorven: Philippus van den Bergh op 
15 juni 1953 en Adriaantje van Prooijen op 12 november 1957.  
Dat betekent dat zij ook op de kieslijsten moeten voorkomen. En inderdaad. Samen met hun zoon Arie 
staan ze op beide lijsten met de adresvermelding: A221. Ook staat er een notitie bij: kleine boer. Omgezet 
volgens de omnummeringlijst 1939-1942 wordt dit Voordijk 272. Deze boerderij is inmiddels afgebroken. 
Hun zoon Arie heeft tot zijn dood op 10-4-1949 bij zijn ouders ingewoond en hij is voor zover we hebben 
kunnen achterhalen nooit getrouwd geweest.  
Of Abraham de boerderij heeft overgenomen na het overlijden van zijn ouders is bij ons niet bekend. De 
familie denkt van wel. Maar omdat er geen kinderen (meer) waren zou hij de laatste familie-eigenaar zijn 
geweest. Hij overlijdt op 25 april 1972 in Dordrecht. 
 

 
 
Volgens ons wandelend geheugen, de heer Ton van de Garde, was “Jaan van Flippe” een kranige meid, 
die hij zich nog goed herinnert. Hij ziet haar nog op de fiets een karretje trekken met twee melkbussen om 
naar de Middeldijk te rijden waar haar koeien stonden om deze te melken. Ze trok zich dan niets aan van 
het verkeer op de Barendrechtseweg en stak altijd schuin het kruispunt over! Zelf liet ze zich echter géén 
van Flippe noemen, zij was Jaan van de Bergh! De HVB heeft een foto van haar, staande in de voordeur. 
En een van de achterkant van de boerderij. Die moeten nog even opgezocht worden … 

 
Noten: 
1. Zie: geboorteakte no. 5-4 

2. Zie: Bevolkingsregister 1893-1906 op pag. 7 

3. Zie: huwelijksakte pag. 4 en 5 

4. Zie: geboorteakte no. 134 

5. De HVB heeft een kopie hiervan gekregen. 

6. Zie: bevolkingsregistratie 1893-1906 
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R e a c t i e s  v a n  l e z e r s  
 
 

Leo Vaandrager, Hellevoetsluis 
 
Nog een gegeven over de bijnamen in contactblad nummer 143. 
 
Op nummer 96 staat mijn grootvader vermeld: “Gerrit de Pruts”, landbouwer en melkhandelaar (en 
prutser?). 
Ik zou dit andersom zien met: melkhandelaar en landbouwer. Hij was melkuitventer van boerenmelk in 
Rotterdam-Zuid totdat later alleen maar via een melkfabriek de melk naar de klant mocht. 
 
Dan kwamen de huisvrouwen met een emmer of grote pan en dan via een melk pint van 1 liter zei hij 
bijvoorbeeld een drie literklant: dat is 1 en dat is twee en dat is drie, en een “prutsie” toe. Dat is een kleine 
scheut extra. 
  
Hij woonde toen op Smitshoek aan de Voordijk Vlakbij de Keucheniusschool. 
Later is hij, 1916, boer geworden aan de Dordtschestraat 752 in Rotterdam-Zuid. 
 
Mijn vader, Leendert Daniel, is hem opgevolgd en 4 andere zonen zijn met het beroep melkboer verder 
gegaan via de toen geldende normen en eisen. 
 
 
 

Kees van den Heuvel 
  
Nog enige aanvullingen vanuit bestuur Spirit [op het redactiestuk in het Contacblad 148 over D’Ouwe 
School (red.)]: 
 
Van juli 1964 is de gymzaal gebruikt door de Volleybalvereniging Spirit. 
Nadat de Sportzaal Vitaal gereed kwam in juli 1969, is de vereniging verhuisd naar deze zaal. 
Ze hebben dus in het Gympie  5 jaar getraind en werden er wedstrijden gehouden. 
 
 
 

Roelof Roomer 
 
Aanvulling vanuit de beginperiode van “The Flying Shuttle” [eveneens op het redactiestuk in het 
Contacblad 148 over D’Ouwe School (red.)]: 
 
In dezelfde periode speelde badmintonvereniging “The Flying Shuttle” op donderdagavond in gymnas-
tieklokaal Dorp haar eerste onderlinge wedstrijden. Toen nog op een recreatieve basis. Er was ruimte voor 
één baan en menige shuttle bleef liggen op de metalen H-plafondbalken van de (te) lage zaal. Dat was na 
afloop plastic shuttles rapen.  
Vooraf aan deze periode werd er in de zomeravonduren in de Trompstraat (op straat!) een net gespannen 
en werd er, bij niet teveel wind, een partijtje buiten gespeeld. De oprichter van “The Flying Shuttle” Kor 
Kooiman woonde toen in die straat en er was bijna geen autoverkeer in die tijd. Daarbij speelden ook de 
buren hun partijtje mee. Dus het net in de straat zorgde voor plezier in een ontspannen en gezellige sfeer.  
 
Ook wij verhuisden naar Sportzaal Vitaal en werd het allemaal professioneler met de originele “veren” 
shuttles, voldoende hoogte en ruimte voor drie speelvelden. 
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B a r e n d r e c h t s e  H e r i n n e r i n g e n  1 9 5 1 - 1 9 7 6  ( 2 )  

 
Gert Hoefakker 
  
Als je veertig jaar niet meer in Barendrecht woont, komen allerlei herinneringen boven drijven uit de tijd 
dat je daar je jeugdjaren beleefde. 
Er was vroeger in de jaren 1951-1960 van alles te beleven in Barendrecht. De Trompstraat en de 
Ruyterstraat werden gebouwd 1951-1952. De Talmaweg was er al langer. Als je in het dorp woonde was 
een van de meest gestelde vragen van passanten of je de weg wist naar de Talmaweg. Het antwoord was 
niet moeilijk, je wees hen richting Voordijk en over de tramlijn gelijk links. De stoomtram kruiste de 
Dorpsstraat op de plaats waar nu het fietspad is, afsluitbomen waren er niet. De machinist liet de 
stoomfluit horen als hij de Dorpsstraat ging oversteken. Die fluit hoorde je in het hele dorp, ook 
binnenshuis. Er was een smal paadje langs de tramlijn richting Middeldijk, halverwege kruiste het pad de 
tramrails. In de glooing van de tramdijk kon je bramen plukken. Als je daar fietste moest je het talud af 
naar beneden als de tram naderde. Aan het gekuch en geblaas hoorde je dat hij er aan kwam, de machinist 
waarschuwde met de stoomfluit als hij je zag. De Paddewei was er wel, maar bestond uit grasland en 
slootjes. In de winter kon er geschaatst worden op de schaatsbaan achter de boerderij van Barendregt. 
Niets was er nog te bekennen van de nieuwbouw, daarom was er druk verkeer over de Voordijk en de 
Dorpsstraat richting Smitshoek, Waalhaven en Brielle. Dagelijks kwamen veel tuinders door het dorp op 
weg naar de groenteveiling B&O (Barendrecht en Omstreken). Het was vaak een bonte stoet van paarden 
en wagens, trekkertjes met karren en auto’s meestal met een open laadbakje waarmee de veilingkisten met 
groenten en fruit werden vervoerd.  
Arie van Dalen van de 1e Barendrechtseweg had een auto met open laadbakje. Er konden genoeg 
veilingkisten mee vervoerd worden, maar het laadvermogen was te klein. Hij zakte steeds door z’n veren. 
Mijn vader maakte er extra bladveren bij, hulpveren, daardoor kon hij zwaardere vrachten naar de veiling 
vervoeren. Voor zover ik weet rijdt zijn zoon Arie nog steeds met die auto. Janus van Kempen had een 
open jeep zonder cabine met een degelijke ijzeren kar.Hij ging altijd met een statige lage snelheid door het 
dorp, eigenlijk de snelheid van een trekkertje met 25 à 30 km per uur. Jan Valat had een paard en wagen, 
maar hij wilde toch ook wel met de moderne tijd meedoen. Hij verkocht zijn paard op de veemarkt van 
Rotterdam en schafte een trekker aan. Het besturen van het nieuwe vervoermiddel was niet zo eenvoudig 
als hij dacht, omdat zijn trekker niet reageerde op zijn bevelen zoals hij die altijd aan zijn paard gewend 
was te geven. Bij het oefenen met zijn trekker reed hij met de stuurstang tegen een boom, waardoor de 
stang brak en het geheel onbestuurbaar maakte. Twee behulpzame jongens brachten de traktor naar onze 
smederij om gerepareerd te worden. De ene jongen zat op de trekker, de andere liep met de gebroken 
stang in zijn handen naast de trekker en bestuurde hem op weg naar het Doormanplein. Nadat mijn vader 
de stuurstang gelast had, was de trekker weer bestuurbaar en dus klaar voor gebruik. Toch had Jan weinig 
vertrouwen in zijn trekker, de trekker was met mondelinge commando’s niet te besturen en te berijden en 
luisterde niet naar de bevelen van Jan, daarom kocht hij toch maar weer een paard, dat was voor hem 
meer vertrouwd, hij hoopte dat zijn ritjes vanaf de Voordijk naar de veiling weer als vanouds ontspannend 
zouden verlopen. Enkele dagen daarna was Jan op de terugreis vanaf de veiling naar huis, toen zijn paard 
op hol sloeg. Het nieuwe paard was duidelijk niet gewend aan zijn nieuwe omstandigheden in 
Barendrecht. Vanaf het Doormanplein zag je hem met hoge snelheid vanuit de kant van notaris van 
Drimmelen aan komen hollen. Jan probeerde zijn paard te kalmeren met de leidsels , maar wat hij ook 
probeerde, niets hielp. Het ging ongecontroleerd met hoge snelheid richting Voordijk. Bij het huis van de 
erven Goud strandde de wagen tegen de stenen tuinmuur. Jan maakte een betrekkelijk zachte landing in 
het gras van de voortuin, de zgn. bleek. Het lamoen brak, de wagen lag op z’n kant tegen de tuinmuur en 
het paard? dat  was verdwenen richting Voordijk. Hoe het verder is gegaan met het paard weet ik niet, 
maar Jan stond met beide benen op de grond in het gras van de familie Goud bij te komen van zijn 
avontuur.  
In 1957 werd er een huis gebouwd aan de Koedood op nr. 10. Bij de afwerking hoorde het glas plaatsen 
door de schilder. Co Meijers kwam aan mijn vader vragen om glasramen die hij had klaar gemaakt, weg te 
brengen naar de Koedood. De gebroeders Meijers beschikten nog niet over een auto, mijn vader had een 
auto, nog met spaakwielen en een imperial op het dak. Mijn vader vond het oke, maar hij was de hele dag 
druk met hoefbeslag, toch wilde hij Co helpen met het vervoer van zijn glasramen, dus vond mijn vader 
dat ik dat maar moest doen. Een rijbewijs had ik niet, daar was ik nog te jong voor. Het bedrijf van 
Meijers was schuin tegenover de smederij, later is Andeweg hier gevestigd geweest. 
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Nadat ik de auto daar parkeerde, legde Co zijn ramen er bovenop en daarna ging het met niet te hoge 
snelheid, omdat het een breekbaar vrachtje was, richting Voordijk op weg naar de Koedood. De Voordijk 
was toen nog een doorgaande weg. 
Bij de Carnisseweg gingen we links af, verderop kruisten wij de Middeldijk ongeveer op de plek waar nu 
Karwei is, nu is dat de Zuider Carnisseweg, na ongeveer 1 kilometer gingen we rechts richting Koedood. 
Na een paar honderd meter waren we bij de bouwplaats aangekomen. Nadat we de glasramen hadden 
gelost, ging ik alleen terug naar het dorp. Op de Carnisseweg kwam ik een fietsende politieagent tegen, 
natuurlijk hoopte ik dat hij niet had gezien dat ik de auto bestuurde, daar had ik goede hoop op omdat het 
behoorlijk mistig weer was. De autorit verliep verder goed en toen ik weer thuis arriveerde was mijn vader 
nog steeds volop bezig met het beslaan van paarden. Er stonden er verscheidenen bij het hek aan de 
overkant op hun beurt te wachten. Na twintig minuten verscheen dezelfde agent in de smederij met de 
vraag aan mijn vader of hij zijn auto uitgeleend had, want hij was zijn auto tegen gekomen op de 
Carnisseweg, maar hij had niet kunnen zien wie de auto bestuurde vanwege dichte mist. Wel had hij gezien  
dat mijn vader dat niet zelf was. Mijn vader bekende direct dat ik de auto bestuurd had en dat je op het 
dorp de bereidheid hebt elkaar te helpen, dat was de gewoonste zaak van de wereld, dat hoorde zo. Wij 
kregen van de agent een flinke uitbrander, hij zei dat het onverstandig en verboden was iemand die nog te 
jong is voor een rijbewijs naar de Koedood te laten rijden. Hij vertelde erbij: “Als ik op dat moment 
gezien had dat jij achter het stuur zat, hadden jullie een bekeuring gekregen.” Ik durfde niks terug te 
zeggen, maar ik was achteraf toch blij dat het op de Carnisseweg behoorlijk mistig was geweest.  
 

 
 
Een foto uit 1952 van de smederij op het Doormanplein met de auto van mijn vader. Mijn vader staat 
voor de smederij, mijn moeder bij de voordeur. Mijn zusjes en ik staan bij en op de auto. 
Links zie je ijzeren hoepels die nadat ze warm gestookt werden, om houten wagenwielen werden bevestigd 
en gekrompen. 
Met de grote meeltrog ging ik eens varen op de vliet in de Paddewei. Er was zo veel belangstelling van 
kinderen dat we er met z’n veertienen in zaten. Met stokken en peddels van planken roeiden wij richting 
Middeldijk. Veel speelgoed bestond er niet maar we bedachten zelf iets en hadden de grootste lol. 
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H i s t o r i s c h e  V e r e n i g i n g  B a r e n d r e c h t  
D’Ouwe School, Dorpsstraat 150-150a, 2992 BE Barendrecht IBAN NL98 INGB 0002 5309 26 

 0180-618142 – info@historischbarendrecht.nl – www.historischbarendrecht.nl 
 

 
Algemene informatie: mw. J.W.M. Verboom 
 

Openingstijden  
Archieven Oud Barendrecht elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur; 

  elke dinsdag van 11.00 tot 15.00 uur op afspraak, mw. De Bruijn 
Genealogie elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur 
Afgifte goederen elke dinsdag van 11.00 tot 15.00 uur 
 
Bestuur 
Voorzitter mw. J.P. Schaap  
Secretaris mw. J.W.M. Verboom-van Geenen  
Penningmeester J.E.J. Blinde jr  
Leden mw. M.H. de Bruijn-Veenman  
 W. van Helden  
 J. Kooy  
 D. Mooyaart  
 

Ledenadministratie 
 mw. N. Verschoor  
 

Contactpersonen werkgroepen 
 

Archieven Oud Barendrecht en Genealogie 
 mw. M.H. de Bruijn-Veenman  
 mw. J.P. Schaap  
 

Barendrecht van vroeger op ansicht, foto en film 
Algemeen A.G. van de Garde  
Digitaal fototeam J. Verschoor  
 

Bibliotheek en Archief 
 C.W. Vermeer  
 

Bodemonderzoek 
Algemeen T.C. Blinde  
 

Beheer vondsten en documentatie 
vóór 1995:  mw. C.G. Ratsma-Stouten  
na 1995: L. Louwerse  
tegels: mw. L.M.M. Hagendijk  
 
Documentatie ontwikkeling Barendrecht 

 T.D. van Wijk  
 

Monumentenzorg 
 J. Kooy  
 

Nieuws- en Advertentieweekblad De Schakel 
 mw. R.A.C. Baank   
 

Tentoonstellingen 
 mw. J.W.M. Verboom-van Geenen  
 

Restauratie en onderhoud/voorwerpen 
 W.M. Groenenboom  
 

Website-beheer 
 P. Dreef  
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Elektrotechniek 

 
Koolmees 29 

2986 VB Ridderkerk 
 

Telefoon: 0180 - 423382 
Mobiel: 06 - 22395062 

 

 

 

 

 
Onderlangs 16 
2991 EM  Barendrecht 
(0180) 69 00 50 
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